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enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. 

Deze locatie was op verzoek van enkele leden uitgekozen omdat de vorige locatie de Ven niet het gewenste resultaat opgeleverd had. 
De bedoeling was om een kwartier voor aanvang te verzamelen bij de entree van de volkstuinen, enkele hadden zich echter verzameld bij de entree van de tuinhuisjes maar na 
enig telefoonverkeer hadden wij besloten dat beide groepen maar een plek naar eigen keuze zouden zoeken zodat wij rond 07,00 uur konden aanvangen.  

 
Het is vroeg maar kijk eens wat mooi (foto door Marc van Turnhout) 
 
De eerste groep van  7 deelnemers stond onder leiding van Bob v d Woude hij zou hier de telling voor zijn rekening nemen, de tweede groep werd begeleid door Leen Noordzij.  
Het viel op dat er ook een aantal jeugdige vissers zich had aangemeld wat in mijn ogen een heel goed signaal is , deze jongens moesten toch voor 06.00 uur uit bed en op het 
fietsje naar Velsen Noord met het foedraaltje op de rug. 



 

 



Het was droog weer en af en toe liet de zon zich even zien 
dus dat zat niet tegen. Ik had geen idee hoe de gang van 
zaken verliep totdat de jongen die zo’ n vijftig meter links van 
mij zat een mooi karpertje ophaalde. Leen kwam er direct bij 
om de vangst te noteren en te helpen bij het meten. 
Mijn eigen pennen hebben tot dat moment geen beweging 
geregistreerd maar het zal nog wel komen met zo’n dikke 
regen worm aan de haak want dat was de tactiek van 
vandaag.  

Aha, weer aan de linkerkant van mij beet, het was nog geen 
08.30 uur of de jongen stond al weer te drillen, geweldig!! zo 
professioneel ging het allemaal in z’n werk, drillen, scheppen 
en onthaken. Ook Leen kwam weer even langs voor het 
bijschrijven. Daarna zag ik nog wel activiteiten bij mijn 
buurman maar dat was meer omdat hij zijn tuig tussen de 
takken kwijt raakte. 

 

Het werd toch eens tijd dat ikzelf eens in de weer moest maar… nog geen enkele aanbeet. Ook de mensen aan mijn rechterzijde hadden nog niets te melden, dan troost je jezelf 
maar met de gedachten dat het niet aan jou ligt maar dat de vis die niet actief was en daar kun je nu eenmaal niets aan doen. 

Na zo’n twee en een half uur een reactie op mijn linker dobber en ja hoor aanslaan en dan volgt een gemakkelijke dril. Een kleine karper had mijn maïs gevonden daar was ik 
ondertussen op over gegaan, er werden slechts 38 cm gemeten. Nou dan maar op naar de volgende dacht ik. 
Leen kwam ook nu weer met zijn vangstlijst langs vertelde mij gelijk even de tussenstand inclusief de stand van de groep Bob. 

De zon kwam wat beter door. Dat is iets wat ik in het algemeen niet bevorderlijk vind voor de vangst en in mijn geval kwam dit ook zo uit. slechts een keer had ik nog een lichte 
loper waar ik amper op kon slaan. Het bleef het bij mijn geval slechts bij dat ene visje want de wedstrijd zou om 12.00 uur afgelopen zijn. 

Leen kwam weer even buurten en wist mij te vertellen dat hijzelf niet een keer in actie behoefte komen. Niet erg zij hij, ik heb het naar mijn zin als de deelnemers het naar de zin 
hebben, onder de deelnemers zat ook immers zijn broer die het beter zou doen dan wij beide. 

Bob belt mij vlak voor twaalf uur om de stand van zaken even door te geven om straks bij het verzamelen ons voor te kunnen bereiden op de prijsuitreiking. 
Het bleek dat zijn groep over het algemeen beter had gevangen dan onze groep. De winnaar hadden zij in hun midden.  



 
Dit is de Hr. Peter Krijnen van www.karpervissenvelsen.tk die met het mooie aantal van 6 karpers de absolute top was. Zijn grootste vis was 63 cm. 



Prima gedaan Peter heel mooi resultaat proficiat en goed dat jij ook gehoor hebt geven aan de tweede oproep van de  HSV. 
Peter ontving de geldprijs uit handen van Leen Noordzij en alles werd nog even op de gevoelige plaat vast gelegd voor het nageslacht. 

 

 
Tweede prijs werd gewonnen door Nico Noordzij hij wist 3 karpers op de kant te krijgen en verspeelde in de laatste minuut zelf nog een heel mooie karper, Nico ook proficiat 
jouw grootste gemeten vis was 67 cm. 
 
Als derde kunnen wij melden dat dit een van de jongste deelnemers is geworden. Jim Demmers met 2 karpers en zijn grootste vis was ook 67 cm. Jim jij bent een goed 
voorbeeld voor je leeftijd genoten, jij laat zien dat je met het beoefenen van de vissport heel veel plezier kunt beleven. 
Jim en Nico mochten ook een kleine geldprijs in ontvangst nemen en zich opmaken voor de foto sessie. 



 
Nico Noordzij, de tweede prijs 

 
Jim Demmers, de derde prijs 



Alle deelnemers samen hebben 16 karpers op de kant gebracht tussen 07.00 en 12,00 uur.Als laatste nog de drie prijs winaars met elkaar op de foto voor het verslag op de site 
van de Hsv Velsen. 

 

Ik wil deelnemers bedanken voor hun sportieve deelname en in het bijzonder Bob voor de assistentie, ik heb genoten en spreek ook namens Leen Noodzij dat dit volgend jaar 
weer voor herhaling vatbaar is maar dan wordt dit evenement gehouden in de Houtrakpolder. 

                                                                                           De Goudvis 



  

Aangezien we verdeeld zaten doe ook ik even het verslag van mijn "Ploeg"  
 
Dat wij bij de tuinhuisjes verzameld hadden bleek achteraf nog niet zo’n slechte keuze. 
Vooral voor Peter (de winnaar van dit jaar) bleek het een gouden keus. 
Bij aankomst bij het water bleek nogmaals dat het maar goed was dat wij op een verkeerde verzameld hadden. Justin en zijn maat Bert hadden al een tent opgezet en waren 
druk bezig met de voorbereidingen, die hadden we anders ook mis gelopen want die waren waarschijnlijk nooit verhuisd naar een ander plekje. 
 

 
Er smeulde nog een kampvuur van nachtelijke-bezoekers (geen deelnemers van onze wedstrijd!!) hier te zien op de foto. 
 



Iedereen koos zijn plekje en begon met het optuigen van de hengels. Behalve Peter en zijn Maat. Die liepen aan de overkant van ons wat heen en weer en waren er niet zeker 
van of ze wel op die plek mochten vissen van de organisatie. Uiteindelijk waren ze toch aan onze kant gaan zitten precies tegenover de plek waar ze stonden, dat bleek zo de 
gouden keus voor Peter.  

Al snel kreeg Peter zijn eerste “run” en lag er als snel een mooie karper op de kant. 

 
Hierna volgde mijn buurman Bert maar helaas verloor hij deze vis. 
Maar niet getreurd, 5 minuten daarna ving Bert nog een heel mooi “Eiland”, helaas paste dit eiland niet in het schepnet en besloot Bert de lijn maar stuk te trekken. 



 
Bert zijn eiland, Gelukkig ving Bert nog wel een schubkarper van 17cm. 

 
Ik heb mijn hengels ook al een tijdje in het water. Ik vis met een shuiflood en een boilie vlak langs de linker kant en met een shuifdopper recht voor mij op een 2 meter afstand.Ik 
ben lekker even aan het babbelen met Justin als opeens… mijn dobber neemt een loopje en ik sla aan.. wat volgt is een snelle dril en een kleine schubkarper van 19cm op de 
kant. Ik ben helemaal blij want niet de cm’s tellen maar het aantal, dus nog 10 van deze vissen en de “buit” is binnen dacht ik. Maar ja….. dat liep toch al snel anders. 



 

Peter had inmiddels al een aantal vissen gevangen toen ineens de pieper bij mijn buurman Justin begon te gillen. Al snel 
lande hij een mooie schubkarper. Deze schubkarper had alleen een raar lipje zoals te zien is op de foto.  
Maar hee, nobody’s perfect toch? 
 

Robert Bos en zijn maat hadden nog niks gevangen maar iets voor half twaalf begon toch zijn pieper te gillen en kon hij 
aanslaan. Helaas helaas voor Robert verspeelde hij de vis. Toch ving hij 1 minuut voor twaalf de vangst van zijn leven, een 
schub van 19 cm. Toch even op de foto Robert. 

 



 
Zo zien we justin vaak op de foto. 
 
Peter ving de ene na de andere en heeft in totaal 6 vissen gevangen. 1 daarvan ving hij wel 4 minuten over twaalf toen hij zijn spullen aan het opruimen was. Ik heb deze vis toch 
meegeteld omdat hij toch al gewonnen had. Als hij nog langer had blijven zitten dan had hij er nog wel een paar gevangen. Of het de plek was? Het aas? Of de presentatie?? 
Wie zal het zeggen. Peter zal denk ik zijn geheim niet verklappen. 
 
Ik heb in elk geval genoten van de wedstrijd en wil bij deze het bestuur en in het bijzonder Leen en Chris bedanken. 
Ik hoor in elk geval positieve reacties van onze deelnemers en die willen eigenlijk alleen maar meer en langer vissen. 
Toch was er helaas ook protest tegen onze wedstrijd en dat hebben ze laten weten ook. 



 
Ze waren het er niet mee eens deze ganzen. 

Bob 

 


