
Zaterdag 13 juni 2009 .Locatie Modelbotenvijver Spaarnwoude.  
 
Via de site was er al weken bekend gemaakt dat wij ook dit jaar weer eens een karperwedstrijd wilden organiseren uiteraard bij voldoende belangstelling. Het bestuur had een 
drietal kleine geldprijsjes ter beschikking gesteld.  

Twaalf henglaars hadden zich aangemeld hetgeen wij voldoende vonden om de wedstrijd door te laten gaan.  

Twee leden van de activiteiten commissie hadden de locatie vooraf bekeken en in overleg met de modelboten liefhebbers afgesproken dat de vijver van 07.00 tot 12.0 uur 
beschikbaar zou zijn  voor deze wedstrijd hetgeen ook zonder problemen is verlopen. 

 Om 06.30 uur werd verzameld. Er werd 
afgesproken dat een ieder een plek naar 
keuze kon inrichten en met maximaal twee 
hengels mocht vissen. Zo waren er een 
aantal die op afstand viste met het 
zogenaamde boilie systeem en weer 
andere viste liever met het traditionele 
dobber systeem. 

  

  

  

Om 07.00 kon dan ook worden begonnen en het weer was prima. Een licht zonnetje op het nagenoeg rimpelloze water, onze voorzitter was ondertussen ook gearriveerd om het 
tellen van de gevangen vis voor zijn rekening te nemen. 



 
(Onze voorzitter............er valt nog weinig te tellen.) 

Aan de oppervlakte was veel vis actief, grote kringen en zelfs zo nu en dan kwam er een vis het water uit. Dat beloofde wat.  
Gedurende de tijd verstreek ging het behoorlijk opwarmen hetgeen de vangst niet ten goede kwam. 



Na ongeveer een uur had mijn buurman die zo, n tien meter verder 
zat de eerste karper op de kant. Gelukkig dacht ik, dit geeft de 
burger moed. 
Gedurende de tijd vorderde lieten de vissen zich steeds minder vaak 
aan de oppervlakte zien. Het weer was heel loom en dat werd ik er 
zelf ook een beetje van maar ondertussen werd de tweede vangst 
gemeld. 

Ik besloot te verkassen omdat mijn beide pennen nog niet 
onderwater geweest waren. Een aardige plek aan de overkant waar 
veel riet stond trok mijn aandacht en ik verwachte dat ik daar meer 
geluk zou hebben. 

Een hele klus zo even tussendoor verplaatsen maar ja niet zeuren. 
Weer een voerplekje aangemaakt, dan weer diepte peilen en 
opnieuw beginnen met uiteindelijk resultaat dat ik om 12.00 de 
hengels weer kon inpakken zonder dat er een teken van leven was 
waargenomen op mijn dobbers. 

  

 
 

 
(plekje overkant bij het riet) 

Ondertussen was mij ter ore gekomen dat vier van de medestrijders een karper hadden weten te landen.  
Voor de rest van de deelnemers was het helaas een blank. 

 

 
(blank ..bank.... ook goed toch?)  



De gevangen vissen vielen naar mijn idee niet in de kanjer categorie, de grootste was 52 cm en was gevangen door Thijs Duin uit Beverwijk die hiermee gelijk de eerste prijs 
behaalde. 

 

 
(Gefeliciteerd Thijs, uiteraard verwachten wij je de volgende keer ook om je titel te verdedigen)  

 



De anderen karpers waren allen precies 50 cm zodat de tweede en derde prijs verdeeld werd onder de heren  Robert Bos uit Heemskerk, Justin de Jong en A Stuut beide uit 
IJmuiden 

 

 
(Gefeliciteerd jongens! Erg sportief om deze prijs met elkaar te delen)  



Voor de organisatoren was dit een geslaagde morgen, mooi weer kun je niet bestellen maar het werkte in ieder geval mee alleen beten de vissen niet zo maar misschien de 
volgende keer beter . 
Wij overwegen om verder op dit jaar nog eens een wedstrijdje uit te zetten daarvan zullen wij weer via de site bekendheid aan geven .  

Alle deelnemers bedankt voor jullie sportieve bijdrage en vang ze dit jaar.  

Bekijk hier de rest van de foto's van de karperwedstrijd 2009. 

De Goudvis 

 


