
Het Spaarnwoude gebied is één van de plekken waar ik nog al eens ga hengelen. 
Als ik niet aan het vissen ben fiets ik er ook wel eens doorheen, zo ook deze week in mei 2009 om karpers te ontdekken.  
 
Rond de golfbaan is een waterstelsel waar het werkelijk bulkt van de vis die dit jaar heel vroeg actief is omdat afgelopen april één van de warmste maanden is geweest van de 
laatste decennia. 
 

          

Enorme boeggolven worden van alle kanten opgestuwd en bakken van karpers schieten regelmatig door de waterspiegel de lucht in om daarna met een enorme plons terug het 
water in te vallen en grote moddervlekken achter latend. Geweldig dit schouwspel!, ik ben nu niet aan het vissen maar toch genieten zo midden in de polder.  



Het valt mij op dat ik elke keer de 
zelfde jongens tref op de zelfde 
plek, één van die boys kon ik 
overigens, de ander bleek zijn neef 
te zijn. Toch even een praatje om te 
weten te komen hoe de vangst 
was.Nou dat kon beter, het is mei 
vakantie en er was nu eens 
voldoende tijd om lekker lang te 
gaan vissen.  

  

(Wesley Oudendijk en Nick Langedijk in Actie!!!) 

Ik stelde ondertussen vast dat zij voldoende kennis hadden, goed materiaal tot hun beschikking hadden en een flink schepnet bij de hand hadden en natuurlijk het foto toestel. 
Heerlijk dat er nog van die vrienden clubjes zijn die dagenlang langs de waterkant kunnen klooien, tasje met broodjes mee en natuurlijk de blikjes met de bekende jeugddrankjes. 
Heel goed om vast te stellen dat er geen afval van de vorige dag rondslingerde dus deze jongens begrijpen waar het omdraait in de natuur.  



Als er wat wordt gevangen dan wordt de vis zich voorzichtig behandeld en zonodig even op foto gezet en weer terug in hun element. 

 

Wij hebben afgesproken dat zij mij enkele foto' s zouden zenden voor de site van de hengelsportvereniging velsen. Ondertussen zijn de foto s in mijn bezit en wil ík u er van laten 
genieten. Geweldig!!!! 



 
(Nick Langedijk met een mooie schub)  

  

   

  

  

 
(Wesley Oudendijk met eveneens een mooie schub) 
  



(Kijk eens hoe trots!!) 

(ja ja de vangsten konden beter?) 

 
Ik heb niet gevist maar toch genoten! en heb de wetenschap dat de jeugd interesse heeft in de vissport. Het bevestigd dat er niet alleen maar negatieve jeugd is of dat zij 
afgeschilderd worden als hangjeugd. 
 
Deze jongens zijn een voorbeeld!!.  
Nog meer vangsten van Nick en Wesley zijn te bewonderen bij de vangsten sectie van ons foto album. 

  

De Goudvis. 

 


